
 

 

OP BEZOEK BIJ COR VAN DEN BRINK 

 

26 maart 2013. 

PVA heeft veel leden die op een of andere manier bijzonder zijn en daar 

behoord Cor van den Brink ook zeker bij! 

Cor is namelijk al lid van PVA sinds 1938 !  

Cor lag, zeg maar, in de wieg van PVA, want PVA werd opgericht in 1931 en 

in 1932 werd Cor geboren. 

Cor’s vader was ook lid van PVA en 

fokte van alles en dat fokt Cor nu ook: 

van alles. 

“Van alles” is, voor diegene die nog 

niet zolang lid van  PVA zijn, niet één 

bepaald diersoort of ras, maar vele 

dierensoorten en rassen en meestal 

heeft men deze dieren ook in 

verschillende kleurslagen. En tot “van 

alles” behoren ook vaak kruisingen van 

een diverse rassen. 

En mensen die “van alles” fokken of 

rondom huis hebben lopen , zijn echte 

dierenliefhebbers!  

De fokker van “van alles” zorgt goed 

voor zijn dieren , ze komen niets te 

kort.  

Zo ook bij Cor, de dieren hebben alle 

ruimte en een goed onderkomen. Het 

is praktisch, droog, een goede 

vloerbedekking , licht of donker en 

ruimte genoeg .Op z’n tijd z’n natje en 

z’n droogje en dan is “van alles” meer 

als  tevreden. De dieren zijn blij als 

ze Cor zien en omgekeerd. En als Cor 

de voeremmers bij zich heeft, weten 



ze niet hoe snel ze naar Cor toe moeten komen! 

 

Cor woonde met zijn ouders op een boerderij aan de Ericaweg (Apeldoorn) 

en Cor’s vader fokte o.a kanaries, fazanten, ganzen en eenden. Kleine Cor 

deed gewoon mee en op 6 jarige leeftijd werd hij dan ook jeugdlid van 

PVA.  

Dit soort leden zoekt PVA nog, leden als Cor van de Brink. Men hoeft niet 

van alles te fokken. Alleen kippen , konijnen , duiven of andere kleindieren 

is ook goed. 

 

In 1958 is Cor getrouwd met Jo Heijink en bleef op hetzelfde adres 

wonen. Ze kregen 2 kinderen: een zoon en een dochter. Cor en Jo hebben 

2 kleinzoons. 

De zoon woont met zijn gezin naast Cor en Jo.  

 

Ik vertelde al dat Cor van alles fokt en nu wilt u natuurlijk weten wat dat 

dan is bij Cor. 

Cor fokt op dit moment: 

Patrijzen-wildkleur, Brandganzen, Kaapse eenden o.a in de kleur bruin, 

Araucana’s , allerlei kippenrassen en de kruisingen daarvan, duiven : 

diamant, senegal, lachduif en een duivenras dat nog een raadsel is . 

En natuurlijk kwartels. Cor wordt ook wel de “kwartel koning ” van 

Apeldoorn genoemd. 

Cor heeft Chinese dwergkwartels in wit, wildkleur en donkerbruin. 

Californische kwartels wildkleur.  Harlekijn kwartels in wildkleur. Ook 

Japanse kwartels in wildkleur en pasteltinten. 

De wildkleurigen vindt Cor 

het mooist. 

Ja, Cor heeft ook nog 

kanaries en vinkjes. 

 

< Kaapse eend 

 

 

Dat voor het houden van 

deze dieren wat ruimte 

nodig is, begrijpt u natuurlijk wel. Daarom had de fam. v/d Brink , om het 



maar recht voor de raap te zeggen, er dan ook knap de smoor in dat ze in 

1973 hun stekkie aan de Ericaweg gedwongen moesten verlaten. De wijk 

De Maten rees uit de grond en daarvoor had de gemeente Apeldoorn ook 

hun landgoedje nodig. 

En zo gebeurde het dat Cor, zijn gezin en ook zijn moeder verhuisden naar 

het huidige adres. Niet meer in De Maten, maar wel met zicht op De 

Maten. 

Op de woning van Cor en Jo staat de naam ”Erica” en zo zijn ze in 

gedachten toch nog een beetje aan de Ericaweg. 

Achter de woning zijn de verblijven voor de kwartels,  patrijzen en de 

kanaries. 

Tegenover hun woning, aan de overkant van de straat,  heeft Cor een 

flinke  lap grond, ideaal voor de fokker van “van alles”. 

 

Toen ik die ochtend met m’n fiets bij Cor 

de oprit op reed, kwam Cor net naar 

buiten om zijn dieren aan de overkant te 

voeren: De kippen, brandganzen ,de  

eenden en de duiven van het onbekende 

ras.  Jaap Schepers zal eens komen 

kijken , mogelijk weet hij wat er in die 

duivenhokken zit. 

 

Cor heeft een dikke warme muts op, 

want het was behoorlijk koud en guur. In 

de handen 2 emmers met voer. Ik kan dus gelijk mee naar de dieren. De 

dieren zijn wel wat op hun hoede, wie is dat vreemde mens? Gelukkig duurt 

dat niet lang, de trek in eten is groot en dat vreemde mens blijft toch 

rustig staan. Cor verteld gelijk over zijn dieren en over wat er allemaal te 

ien is. 

Achter op het land staat nog een grote schuur met een ren die overdekt 

kan worden. Dit i.v.m. de vogelgriep van enige tijd geleden. Mooi zo laten 

staan, want wie weet, misschien is het nog weer eens nodig. 

Bij het heersen van vogelgriep behoort men de kippen e.d. onder dak te 

houden. 

Ook de buurman is blij met Cor’s lap grond. De buurman hakt er hout en 

mag dat daar ook opslaan. 



 

 
 

Maar om bij deze dieren te komen moeten we eerst door de groentetuin. 

Hier staan ook fruitbomen en er worden bloemen gekweekt. 



De groei is wat verlaat, het is nog veel te koud. Ook de dieren zijn later 

met eieren leggen. 

Ik zie nog wel boerenkool en prei op het land staan. Ook een paar rijen 

vergeet-mij-nietjes. Maar het is gewoon nog te koud om te gaan spitten en 

zaaien. Het vriest s ‘nachts nog aardig, op de tonnen met water die ik op 

het land en achter het huis zie staan zit een laag ijs. Enkele tonnen zijn in 

plastic gepakt, dat houdt de ijsvorming een klein beetje tegen. 

Jo, Cor ’s vrouw, is dol op bloemen. Daarom koopt Cor voor Moederdag 

altijd 100 chrysantenstekken en kan Jo daarvan, als ze bloeien, zoveel 

plukken als ze wil. Er is dus ruimte voor Jo ’s bloemen gereserveerd!  

In de tuin zie ik ook een composthoop. Tot voor kort haalde Cor altijd bij 

Ben de Bruin de konijnenmest op. Ben deed de mest in zakken en 1x in de 6 

weken haalde Cor dit met de wagen op. 

Cor zal de mest nu missen, want Ben is verhuisd en heeft geen dieren 

meer. 

 

Nu terug naar Cor ’s huis en het voeren van de dieren achter het huis. 

Cor laat mij een blik voer zien en vraagt mij of ik weet wat dat is. Ik heb 

geen idee. Het is gedroogd brood, geheel fijn gemaakt. Cor heeft een 

adresje waar hij overtollig brood kan ophalen, droogt dit en maakt er voer 

van. U begrijpt wel, Cor is een praktische man. 

Dat is ook in de hokken te zien. In de hokken zie ik overal metalen ringen 

aan stangetjes hangen: bloempottenhangers. Hierin komen straks de 

potten / bakjes te hangen waarin de vogels kunnen broeden. 

Nu zie ik de vogeltjes er heerlijk opzitten, kijkend naar wat er zoal 

gebeurt.  

Er staat een oude broedmachine die op peteroleum werkt. Deze is nog van 

Cor ’s vader geweest. Hij doet het nog hoor, maar op dit moment wordt 

het als kast gebruikt en ligt het vol met bakjes e.d. 

Jo heeft de koffie al klaar en we gaan naar binnen. 

Dat Jo van bloemen houdt is ook binnen te zien. De erker staat vol met 

prachtige bloeiende planten. 

 

Ik vraag Cor naar de prijzen die hij gewonnen heeft en Cor begint mij met 

het tonen van bekers, standaards en nog meer…véél meer.  

2011: P.J Helder Kampioen. Kampioen met de kleine grasparkieten, grote 

kwartelsoorten, Stam kwartels en Stel Kwartels. 



2012:Kampioen Huissen . Kampioen 2 vogels in één kleur ( Japanse 

kwartels), Stam kampioen ( 4 vogels in één kleur) en kampioen 1 vogel. 

2012:Districtskampioen NBvV + 2e prijs: een zilveren medaille. 

1998:PVA & Apoldro.  Fraaiste siervogel. 

1996: Een beker van Kanaria. 

En er zijn er nog véél meer…..wat een prijzen zeg! Ik besluit de 

prijzenkast en de plaatsen waar nog meer prijzen staan te fotograferen.  

Deze foto’s zijn te zien op onze website www.pva-apeldoorn.nl , op de 

pagina : Foto’s. Natuurlijk ook de andere foto’s die bij Cor zijn gemaakt. 

 

    
 

Cor gaat nog steeds regelmatig met zijn dieren naar tentoonstellingen. 

Ieder jaar naar de Kleindierenshow “Midden Veluwe”, naar de P.J Helder 

kampioenschappen, kampioenschappen van district Huissen en naar de 

vogelkampioenschappen Apeldoorn. 

 

Cor heeft nog een andere hobby, het verzamelen van euromunten. Heeft u 

bijzondere euromunten, u kunt Cor er blij mee maken! 

 

In 1997 is Cor ernstig ziek geweest en 2x geopereerd. 

Jo verzorgde zijn dieren, wat Cor zeer waardeerde. Zo kon hij na zijn 

herstel de draad weer oppakken. Maar je schrikt wel even. 

Cor, heb je ook Kefir gebruikt? 

De moeder van Cor, die lange tijd bij Cor en Jo in huis heeft gewoond, is 

104 jaar geworden en gebruikte dagelijkse verse Kefir. Fam. van de Brink 

maakte dit zelf. 

Kefir (afkomstig van het Turkse woord köpürmek = schuimen) is een dik 

vloeibare, koolzuurhoudende en licht alcoholische melkdrank, die 



oorspronkelijk afkomstig is uit de Kaukasus en Tibet. Het wordt gemaakt 

met een mengsel van verschillende melkzuurbacteriën en gisten. De 

lichtzure en frisse smaak lijkt op die van drinkyoghurt. Aan kefir worden 

diverse gezondheidsbevorderende effecten toegeschreven. (bron: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kefir) 

 

Cor was tot en met 1973 agrariër aan de Ericaweg . 

Daarna is hij tot zijn pensionering werkzaam geweest bij de politie, op de 

Intendance (afd. verzorging kleding). 

 

Cor is dit jaar 75 jaar lid van PVA ! 

 

Cor, ik heb genoten van het bezoek aan jou en je dieren. 

Ik hoop dat je nog lang en in goede 

gezondheid met je hobby bezig kan zijn. 

 

                                                Cato 
 


